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Plant géén bomen meer! Ja, dat meen ik: géén 
bomen meer planten. Stop met dat number 
game-gedoe, waarin wordt gepocht met het 
planten van 1.000, 10.000 of zelfs 100.000 
bomen.

Miljaar Joost, wà zedde gij doar!? Bende gij van 
het kansel gevallen…?

Zekers niet, mijn vriend.

Ik zie boombeheerders soms radeloos rond-
lopen. Sommigen hebben zelfs een wachtlijst 
voor nieuwe aanplant die langer is dan die voor 
sociale huurwoningen. En de ambities vliegen 
je om de oren, maar de praktijk? Een chaos 
van spreadsheets, politiek gedreven aanplant 
en geen geld voor een goede groeiplaats, laat 
staan toekomstig onderhoud of klachtenafhan-
deling.

Stop dus met onrealistische aantallen en begin 
met realistische doelen!

Ga niet voor stuks, maar voor groene kuubs. 
Ga niet voor aantallen, maar voor levensjaren.

Tjonge, da’s vloeken in de kerk van menig 
gemeente… Alleen de harde waarheid is dat 
een stadsboom gemiddeld maar 35 jaar oud 
wordt. En pas na 35 jaar is-ie CO₂-neutraal. En 
pas na 35 jaar wordt-ie ecologisch een béétje 
interessant.

De winst zit dus niet in het planten van bomen, 
maar in het behouden van wat er al staat.

Tja, dees is m’n eurste blog in Boomzorg. En dat 
moet ik natuurlijk even uitleggen. Laat ik begin-
nen bij mijn titel: Boominee. Die kreeg ik door 
mijn collega’s opgespeld toen we in augustus 
2019 de Heilige Antonius van Padua-kerk in het 
pittoreske Vianen (NB) betraden.
 
Na negen maanden slopen en wederopbouw 
was het zover: de kerk was omgevormd tot 
kerkkantoor, een waanzinnig gave, inspirerende 
plek waar natuur en technologie elkaar ont-
moeten.

Alleen, tot grote wanhoop van mijn vrouw 
reiken mijn ambities verder dan sec ‘werk’. 
Daarvoor is de urgentie te groot en zijn de 

kennishiaten te diep. En dus heb ik, speciaal 
voor Boomzorg, het ambtskleed van ‘blogger’ 
aangetrokken.

Ik heb alleen één klein probleem als 
Boominee… en dat is dat ik af en toe tegen een 
heilig huisje aanstoot. Vergeef me daarvoor!

Naast het stoten tegen heilige huisjes, wil ik aan 
het eerste Groene Gebod: ‘‘Gij zult uw bestaan-
de bomen koesteren”  graag een nieuw gebod 
toevoegen:

Dus boombeheerders, ontwerpers en beleids-
makers: herzie je KPI’s van stuks naar kuubs en 
gezonde levensjaren. Elke extra jaarring is winst 
voor onze gezondheid, ons klimaat én onze 
biodiversiteit.
Ohw, heb jij nog een heilig huisje voor 
me? Stuur me dan gerust een mail: Joost@
DeBoominee.nl

Met groene groeten,
Joost Verhagen

Want tijd kun je niet planten, snapte!?
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