Rotte tanden

Mijn buurvrouw op bezoek. Die denkt omdat ik wat hobby met een
bomenblaadje, dat ik iets van bomen afweet. Als er een ding pijnlijk
duidelijk wordt door mijn werk aan dit vakblad is dat ik er iedere dag
weer achter kom dat ik verduveld weinig weet van bomen. Nu is dat een
andere discussie en ik wil de buurvrouw graag in de waan laten dat ik
ertoe doe.'Weet jij ergens hier in het dorp een mooie paardenkastanje
waar ik wat lentetakken van af kan snijden?’. 'Natuurlijk weet ik dat; was
mijn prompte antwoord. ‘Bij de kerk staan megagrote paardenkastanjes
en verder nog op die en die straat. Je wil als man natuurlijk indruk maken
op de buurvrouw. Nadeel is dat je dan ook wel eens voor je beurt praat
en erachter komt dat al die prachtige kastanjes zomaar ineens verdwenen
blijken te zijn.

‘Rotte tanden’ noemt dendroloog Jaap Smit het in zijn BetereBomen-
artikel over de paardenkastanje. Nederlandse steden werden vroeger
gedomineerd door al die prachtige lanen met majestueuze kastanjes. Het
hele jaar door prachtig om naar te kijken, maar vooral in het voorjaar als
die bomen prachtig wit of rood bloeien. Wat daar nu van over is lijkt nog
het meest op een gebit met her en der nog een paar rotte tanden.

Het is waarschijnlijk de nostalgie van een ouder wordende redacteur van
een bomenblaadje. Want ineens realiseer ik me dat dit een beeld van het
verleden is. Natuurlijk staan er her en der nog steeds mooie kastanjes,
maar er is vooral ook veel verdwenen. En de aanwas is nog steeds heel
beperkt. Als vakblad hebben wij de grotere boomkwekers gevraagd om
mooie projecten met paardenkastanjes en blijft het op die vraag verdacht
stil.

Volstrekt logisch natuurlijk. Door bloedingsziekte en mineermot is de

aandacht voor de paardenkastanje verbleekt. Of misschien nog belangrij-
ker, het vertrouwen in die boom verdwenen. Dat laatste is natuurlijk niet
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Het hele jaar door prachtig om
naar te kijken, maar vooral in de
voorjaar als die bomen prachtig
wit of rood bloeien.

helemaal terecht. In het geslacht van de paardenkastanje zijn ook een
aantal veelbelovende toppers te vinden. Alleen moeten we die nog een
beetje ontdekken, omdat dit natuurlijk wel heel andere bomen zijn dan
die klassieke paardenkastanje die vroeger bij mij in het dorp voor de kerk
stond.
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